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Piet Veerman deelt zijn laatste lied, vijftig jaar na zijn solodebuut

De stem die nooit verdwijnt 
Vijf decennia geleden, in een tijd waarin The Cats op het hoogtepunt 
van hun roem stonden, sloeg Piet Veerman een nieuw pad in. Niet 
als breuk met het verleden, maar als uitbreiding van zijn muzikale 
horizon. In 1975 bracht hij zijn eerste soloplaat uit: Rollin’ on a River
- een voorzichtige maar veelbelovende stap richting een eigen ge-

luid. Nu, vijftig jaar later, schuift hij aan in het Palingsound Museum en kijkt hij 
als 82-jarige terug op een leven vol muziek, herinneringen en melancholie. Aan 
zijn zijde: zijn oude vriend en verhalenbewaarder Johan Tol, het geweten van 
The Cats. Beneden, in Piets geliefde restaurant Smit-Bokkum, hangt de geur van 
vers gerookte paling; boven herleeft de glorietijd van de Volendamse muziek. 
Buiten glinstert het Markermeer in het ondergaande zonlicht. Binnen klinkt 
Piets stem, terwijl hij verhalen vertelt over toen – en over nu.

,,Wat niet veel mensen weten,” zegt Johan 
Tol, ,,is dat die soloplaten uit 1975 een soort 
cadeautje waren van de platenmaatschappij. 
The Cats waren op dat moment de trots van 
het Nederlandse muzieklandschap. Als geste 
mocht Piet, net als Cees Veerman ‘Poes’ en 
Jaap Schilder ‘Koster’, een eigen album op-
nemen. Voor Piet werd dat Rollin’ on a Ri-
ver.” Dat album haalde de gouden status. De 
gelijknamige debuutsingle kwam binnen op 
nummer 9 in de top 10. ,,En dat was niet 
vanzelfsprekend,” vervolgt Johan. ,,Er was 
wel wat lef voor nodig. Piet had toen al uit-
gesproken ideeën over arrangementen, over 
productie. Zijn plaat was veruit de duurste 
van de drie. Maar ook de beste, als je het mij 
vraagt.”

Piet zelf kijkt bescheiden naar zijn handen. 
,,Ik vond het gewoon mooi om een plaat te 
maken. Vijf nummers had ik zelf geschreven. 
De rest waren covers waar ik iets voor 
voelde. Ik wilde iets maken wat klopte met 
wat ik in mijn hoofd had. Niet om te breken 
met The Cats, maar om mezelf als muzikant 

te ontdekken.” Toch was het een fragiele ba-
lans. Johan herinnert zich: ,,Er mochten in-
terviews komen, misschien een clip. Maar de 
platenmaatschappij was ook duidelijk: solo 
naast The Cats? Dat was niet de bedoeling. 
Het bleef bij een uitstapje.”

‘‘Die tien jaar, 
dat was mijn 
gouden tijd”

In 1980, vijf jaar nadat The Cats tijdelijk 
stopten, kwam Back to You. Een volwaardig 
soloalbum, dit keer zonder restricties. ,,De 
groep was uit elkaar. Er lag ruimte. En Piet 
vulde die in met muziek die dichtbij hem 
stond,” vertelt Johan. In die periode ontstond 
ook de intensieve samenwerking met produ-
cer Gerard Stellaard en arrangeur Matt But-
ler. ,,Die tien jaar, dat was mijn gouden tijd,” 

zegt Piet zacht. ,,Gewoon met z’n drieën in 
de studio. Alles mocht, alles kon. Als een 
liedje goed voelde, dan was het goed. Dat 
was onze fi losofi e.”

Piet en Pavarotti

In totaal maakt Piet twaalf soloalbums. En 
elke plaat heeft zijn eigen verhaal. Johan 
weet ze stuk voor stuk op te noemen, mét 
anekdotes. ,,Het album Piet Veerman ver-
kocht 240.000 keer. Dubbel platina. En dan 
heb je Harmony, met het lied A New Tomor-
row voor Greenpeace. Of Cry of Freedom, het 
klassieke uitstapje. Mensen verklaarden hem 
voor gek, maar het werd goud. Er zou zelfs 
een duet met Pavarotti op komen…”

Piet knikt bedachtzaam. ,,Ja, dat was het 
plan. We waren in gesprek, maar het is er 
niet van gekomen. Een gemiste kans. Pava-
rotti was een held voor me.” Even verschijnt 
er een lach op zijn gezicht. ,,Laatst zag ik 
hem op tv en dacht ik even: Jezus, wat wordt 
die man goed oud. En daarna besefte ik: hij is 
natuurlijk allang dood. Maar zijn stem… die 
leeft door. Die verdwijnt nooit.”

,,Neel en ik zijn eigenlijk in de sneeuw be-
gonnen,” zegt Piet met een glimlach, terwijl 
hij terugdenkt aan hun eerste ontmoeting. 
,,Ze kwam van de dijk af lopen, het 
sneeuwde, en ik liep haar tegemoet. De 
straat was leeg, er was niemand anders. Hoe 
dichter we bij elkaar kwamen, hoe scherper 
ik haar gezicht zag, haar contouren. Dat 
beeld staat nog steeds op mijn netvlies. Dat 
vergeet ik nooit meer.” Alsof het zo had 
moeten zijn, kwamen ze kort daarna in het-
zelfde bedrijf terecht. ,,We werkten samen 
bij de bontfabriek — zo noemden de men-

sen dat toen. Daar leerden we elkaar echt 
kennen. We groeiden vanzelf naar elkaar 
toe. Maar het begon in die sneeuw. Dat was 
het moment. Het begin van alles.”

‘‘Neel en ik zijn 
eigenlijk in de 
sneeuw begonnen”

Die eerste ontmoeting groeide uit tot een 
leven lang samen. Tot op de dag van vandaag 
delen ze niet alleen hun leven, maar ook hun 
liefde voor muziek. ,,We luisterden als pubers 
al naar Mario del Monaco, naar Pavarotti… 
Dat klassieke zat er altijd al in. Dus toen ik 
Cry of Freedom wilde maken, begreep nie-
mand dat. Maar voor mij was het heel lo-
gisch. Het zat gewoon diep.”

Van havenfeesten 
tot wereldfaam
Vanaf halverwege de jaren tachtig staat Piet 
ook live als soloartiest op het podium. ,,Tij-
dens de Havenfeesten van ’83 begon het,” zegt 
Johan. ,,Eerst met een tape-act, later echt met 
band.” In 1984 en 1985 speelt Piet zijn eerste 
volledige soloshows. ,,En dat was spannend,” 
vertelt hij, ,,want The Cats waren zo groot. 
Maar ik wilde weten of ik het alleen kon. Of 
mensen voor mij kwamen, niet voor de band.”

En of het werkte. Sailin’ Home, uitgebracht in 
1987, groeide uit tot een klassieker en werd 
een van de bestverkochte singles van dat 
jaar. Het nummer vestigde zich in het col-
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