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Lintje voor Marga de Boer-
Tuip alsnog in het zonnetje
In onze vorige editie besteedden we uitgebreid aandacht aan de 
lintjesregen, maar daarbij is helaas één gedecoreerde over het 
hoofd gezien. Daarom zetten we Marga de Boer-Tuip in deze 
krant alsnog met gepaste trots in het zonnetje.

Sinds 1995 is zij actief bij de 
EHBO-vereniging St. Willibror-
dus, waar ze 25 jaar lang les gaf als 
bevlogen kaderinstructeur. Ze 
vernieuwde lesprogramma’s, or-
ganiseerde grote oefeningen en 
was meer dan alleen docent: haar 
inzet voor de Parate-groep bracht 
haar onder meer tijdens de 
Nieuwjaarsbrand in 2001 naar het 
front. Niet alleen verleende ze 
daar hulp, maar ze bleef ook ja-
renlang betrokken als buddy voor 
slachtoffers – iets wat diepe in-
druk op haar maakte, maar haar 
toewijding nooit deed afnemen.
 
Daarnaast is ze al jarenlang vrijwil-
liger bij evenementen zoals de Sin-
terklaasintocht, kinderrommel-
markten, de Wielerronde en de 
Volendammer Dagen. Ook bij IJs-
club Volendam stond ze paraat als 

EHBO’er en veterouder, altijd met 
oog voor veiligheid en plezier.
 
Een bijzonder hoofdstuk was haar 
inzet voor Stichting Evident, waar 
ze EHBO-lessen gaf aan blinden en 
slechtzienden – een bijna onmoge-
lijke opdracht, die zij met vastbe-
radenheid tot een succes maakte. 
Tot eind 2022-2023 bleef ze actief, 
tot gezondheidsredenen haar 
dwongen om te stoppen. Toch 
blijft ze, waar mogelijk, aanwezig 
bij evenementen.
 
Voor al deze inspanningen heeft 
het Zijne Majesteit, Koning Willem-
Alexander, behaagd Marga de Boer-
Tuip te benoemen tot Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau.
 
Namens heel Volendam: van harte 
gefeliciteerd, Marga!

Piet Veerman deelt zijn laatste lied, vijftig jaar na zijn solodebuut
lectieve geheugen van Nederland – melancholiek, 
tijdloos en onmiskenbaar Piet. Johan lacht: ,,Ik heb 
een videoband waar die zeker twintig keer opstaat. 
En elke keer raakt het me weer, alsof ik ’m voor het 
eerst hoor.”

Maar zelf kijkt Piet daar met nuchtere ogen naar. 
,,Ik heb dat nooit zo gevoeld als een hoogtepunt of 
iets om trots op te zijn,” zegt hij rustig. ,,Ik vond 
mezelf eigenlijk nooit echt goed. Ik probeerde ge-
woon steeds iets beter te doen dan de keer ervoor. 
En als iets dan gelukt was, dacht ik: oké, mooi zo. 
En dan ging ik weer verder. Niet blijven hangen, 
gewoon dóór.” Geen borstklopperij, geen terug-
blikken vol glorie. Voor Piet telt het lied zolang 
het gezongen wordt – daarna is het tijd voor het 
volgende.

De allerlaatste opname

En dan is er het gerucht dat Piet dit jaar nog met 
iets nieuws komt. Een cover van Kris Kristoffer-
sons Help Me Make It Through the Night. ,,Dat 
liedje heb ik vorig jaar al opgenomen,” vertelt 
Piet. ,,Op verzoek van Evert Smit ‘Pitjes’, die het 
wilde gebruiken om zijn Joyce ten huwelijk te 
vragen. En met succes, trouwens.” Hij lacht even. 
,,Mijn dochter Jacqueline hoorde het en vond dat 
ik het uit moest brengen. Dus vroeg ik aan Mell, 
mijn kleindochter, of ze er een duet van wilde 
maken. Maar ze zei: ‘Ik hoef er niet in, bap.’” Hij 
glimlacht. ,,Toch heb ik haar gevraagd een derde 
stem in te zingen. Je hoort haar héél zacht op de 
achtergrond, bijna onmerkbaar. Maar ik weet dat 
ze erin zit. En dat is genoeg.”

Het nummer zal later dit jaar verschijnen. Geen 
groots aangekondigde comeback, geen opge-
pompte productie – alleen een akoestische gitaar 
en Piets stem, waarin alles ligt opgeslagen: erva-
ring, liefde, en de sporen van de tijd. Zijn stem 
klinkt zoals alleen de jaren dat kunnen laten ge-
beuren – warm, doorleefd, galmend. Het is onmis-
kenbaar Piet: herkenbaar voor wie hem kende van 
The Cats, vertrouwd voor wie hem solo volgde. 
Maar ouder nu. Dieper misschien. Alsof hij in elk 
woord zijn hele ziel legt.

‘‘Ik wil niet meer 
eindeloos blijven 
twijfelen. Het moet 
nu rust krijgen”

Geharde mannen die hun leven lang op de steiger 
stonden, vallen stil bij het horen van deze opname. 
Sommigen pinken een traan weg. Zó mooi is het. 
Niet om de perfectie, maar omdat het raakt. Het is 
geen hit, geen statement. Het is een afscheid. ,,Dit 
is écht de laatste,” zegt Piet zacht. ,,Ik lig er wakker 
van. Dan denk ik: dát zinnetje had ik anders moe-
ten zingen. Maar ik word daar te oud voor. Ik wil 
niet meer eindeloos blijven twijfelen. Het moet nu 
rust krijgen.”

Wat blijft

Heeft hij nog dromen, nu hij terugkijkt op een le-
ven vol muziek? Piet schudt rustig zijn hoofd. 

,,Nee. Ik heb alles al gehad.” Geen spijt, geen haast, 
geen onvervulde verlangens. Wat kwam, mocht 
komen. Wat ging, is gegaan. ,,Mensen zeggen wel-
eens: ‘Zou je het over willen doen?’ Maar ik niet. 
Als je iets opnieuw mag doen, is het niet meer 
bijzonder. Dan verliest het z’n waarde. Je moet het 
voelen op het moment dat het gebeurt. Eén keer. 
Dan is het echt.”

Als hem wordt gevraagd naar hoogtepunten uit 
zijn solocarrière, denkt hij even na. ,,My Heart and 
Soul (Mi Corazon Y Alma) is een mooie plaat. Een 
combinatie van Engels en Mexicaans. Maar ook 
Harmony, of In Between – elk album heeft wel iets. 
Iets dat bleef hangen.” Maar als het gesprek op 
geluk aankomt, is het niet de muziek wat er voor 
hem uitspringt. ,,Dat is voor mij heel simpel,” zegt 
hij zacht. ,,Neel en ik. Dat eerste moment, in de 
sneeuw, toen ik haar zag op de dijk… Dat is nooit 
weggegaan. Dat is geluk. En de geboortes van mijn 
kinderen. Erik en Jacqueline. Dat zijn van die mo-
menten, die staan boven alles. Dat is waar het om 
draait. Muziek is belangrijk, natuurlijk, maar dat 
andere... dat is het leven zelf.”

‘‘Muziek is belangrijk, 
natuurlijk, maar dat 
andere... dat is het 
leven zelf”

Over ouder worden is hij nuchter. ,,Je komt dingen 
tegen die je niet verwacht. Dingen waarvan je 
denkt: dát ook nog. Maar ik klaag niet. Ik ben blij 
met wie ik ben. En met wat er is geweest.” En als 
hij gevraagd wordt hoe hij herinnerd wil worden, 
komt het antwoord op zijn Piets. ,,Als iemand die 
leuk kon zingen.” Johan schudt zijn hoofd. ,,Nee 
Piet. Je bent veel meer dan dat. Jij bent het funda-
ment waarop muzikaal Volendam is gebouwd.” 
Maar Piet wuift het weg. ,,Ach, er zijn zoveel 
mooie stemmen. Neem mijn kleindochter Mell. 
Wat een soul. Wat een gevoel. Ze is me allang 
voorbij. En dat vind ik prachtig. Ik geniet ervan. 
Niet alleen omdat ze van ons is, maar omdat ze 
echt goed is. Dat heeft ze zelf gedaan.”

Voor jonge muzikanten in Volendam heeft Piet 
nog één boodschap: ,,Wees streng voor jezelf. Zoek 
het uiterste op. Breng niets uit als het nog niet ‘af’ 
is. Je moet het kunnen voelen. Pas dan is het goed.”

Niets meer te bewijzen

Buiten zakt de zon achter het Markermeer, binnen 
in het Palingsound Museum is het stil geworden. 
De woorden zijn gevallen, de herinneringen ge-
deeld. Piet is inmiddels opgestaan. Neel heeft ge-
beld dat het eten op tafel staat, zoals ze dat al 
tientallen jaren doet. Hij glimlacht, rekt zich lang-
zaam uit en loopt richting de trap.

Geen groot slotakkoord. Geen officieel afscheid. 
Alleen een man, een leven, een stem. En een lied 
dat straks nog uitkomt — het laatste. Piet Veerman 
heeft niets meer te bewijzen. Hij heeft gezongen 
wat gezongen moest worden. Alles wat hij wilde 
zeggen, zit in zijn liedjes. De rest laat hij rustig 
liggen.

Piet krijgt goud voor ‘Cry for Freedom’.

Seizoensarrangement
Er even tussen uit in de prachtige Achterhoek

• Aperitief en amuses
• Tafelwater tijdens het diner
• 5-gangen diner
• Koffie of thee met friandises
• Overnachting
• Ontbijt

0314 760 222 - www.restaurantkarels.nl 
- Hooglandseweg 6 - 7047 CN - Braamt

va €150,- p.p.

Check onze 
website voor meer 

arrangementen


